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1817 Generaal-Majoor J.J. Baron van Geen (1775-1846)
1820 G.A. Kuysten van Hoesen te 's-Hertogenbosch
1827 Nicolaas Brouwer

Het huis wordt in 1797 voor het eerst "den kleynen IJpelaar"
genoemd. Het bevatte toen 2 benedenkamers en 4 bovenkamers.
In 1800 worden voorts nog vermeld: 2 bodekamers, 1 provisie-
kamer, 1 keuken, kelder, linnenzolder, een remise voor 3 a 4
rijtuigen, stalling voor 3 4 4 paarden en een hooizolder.

In 1828 worden nog vermeld: een goudvisvijver, een broeyerij
en een bloemkas.

In dit jaar werd de Kleine IJpelaar gekocht door de genees-
heer J.W. de Bruyn (1787-1842) uit Rotterdam.

Diens zoon, Mr. Arnoud Hendrik de Bruyn (1826-1880), kanton-
rechter te Ginneken, liet het huis afbreken, nadat hij in
1866 het nieuwe, thans nog bestaande landhuis had gebouwd.
Via zijn zoon, Eduard de Bruyn (1868-1934), raakten de in
1840 door H. Weingdrtner geschilderde vier schilderijen in
het bezit van de heer W.K.M. de Bruyn, geboren in 1898, een
kleinzoon van Mr. A.H. de Bruyn.

De Kleine IJpelaar heeft ook nog de namen gedragen van
Jagtlust (1817) en Malang (1820), maar de oorspronkelijke
naam herleefde daarna.

Henricus Weingdrtner was in 1791 te 's-Hertogenbosch geboren
en woonde daarna te Oosterhout, Breda en Terheijden. In die
plaats overleed hij in 1858. Het Noordbrabants Museum te
's-Hertogenbosch bezit van hem een gezicht op het dorp St.
Willibrord en de Elisabethsvloed. H. Weingdrtner had twee
zoons, die eveneens de kunst beocefenden: Antonius, die
steendrukker en tekenaar was en Barent, die als tekenmeester
bekend staat.

PRAATJE BIJ EEN PLAATJE (8)
door Kees Leijten

Op de voorpagina ditmaal een foto van een van de vier schil-
derijen die onze gemeente onlangs aankocht.

"De Kleine IJpelaar uit het ocosten gezien in 1840".

Dr. F.A. Brekelmans beschrijft de vier schilderijen in zijn
rubriek "Sprokkelingen". Ook de negentiende-eeuwse histori-
cus Van der Ba vertelt over De Kleine IJpelaar.
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DE GEMEENTE GINNEKEN EN BAVEL (6) 8”8
door A.J. van der Aa (Ao 1845)

Het gehucht IJpelaarseinde ligt % uur Noordoost van Ginneken,
1 uur Noord van Bavel, aan den weg van Bavel op Breda.

Men telt er 26 huizen en 140 inwoners. Er liggen hier twee
schoone buitengoederen, het Huis-te-IJpelaar en de Kleine-
IJpelaar genoemd.

Het Huis-te-IJpelaar, meestal de Groote-IJpelaar genoemd, ter
onderscheiding van de daarbij gelegen Kleine-IJpelaar, was
vroeger een achterleen van het leenhof van Breda. Het is zeer
oud en wordt reeds genoemd in den brief, waarbij ARNOUT VAN
LOVEN EN ELIZABETH zijn wijf, Heer en Vrouwe van Breda, op
St. Severijnsdag 1280, aan die van Breda schonken "alle de
landen en wilderen, gelegen tusschen Emelenburg en den
IJpelaax".

Hiervan zijn ook afkomstig de oude Heeren van IJpelaar, die
dat huis zeer lang bezeten hebben, en door geheel Braband
zeer vermaard zijn geweest. Tot in het jaar 1816 was hier
het Roomsch-Katholiek Seminarium gevestigd, hetwelk in dat
jaar naar Bovendonk, onder de gemeente de Hoeve-en-St.Maar-
tenspolder, is overgebragt. Bij gelegenheid, dat een Leidek-
ker, in het jaar 1824, het dak van den IJpelaar herstelde,
vond hij op eene lei de volgende voor de geschiedenis der
Hervorming niet onbelangrijke bijdrage geschreven:

"1566, Jan de WEEZE CORNELISZOON metzer van Antwerpen heeft
hier gewoont wel vier maanden met HANSKEN zijn zoon, want

om twoort des Heeren mosten hij uit Antwerpen vlien, als
men screef MCCCCCLXVI".

Deze lei wordt thans bewaard in het kabinet van oud- en
zeldzaamheden van het Noordbrabands Genootschap te 's-Herto-
genbosch.

Thans wordt dit goed, hetwelk eene oppervlakte beslaat van
44 bund. 16 v.r. 94 v.ell., in eigendom bezeten door den
heer B.S.J.HAVERMANS, die het, in het jaar 1835, van den
heer WILLEM VAN HOUTEN heeft aangekocht.

De Kleine-IJpelaar is thans eigendom van Mevrouw de weduwe
J.S.V. de BRUYN.

BIJGELOOF (14)

Als men zout morst op de tafel
is dat een voorteken van ruzie

































